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On Solitude

‘Een ziekte van deze tijd," zo wordt eenzaamheid wel eens genoemd. Het is een
begrip dat veel omvat. Veel meer dan gewoon ‘alleen zijn'. Het erg mooie en mu-
zikale woord Solitude dat zoveel facetten van eenzaamheid behelst, hebben we in
het Nederlands helaas niet overgenomen. In solitude zit verlangen. Gemis, verlaten-
heid, verdriet. Tegelijk is het ook de solo-tijd, de tijd die je met jezelf doorbrengt
om te herbronnen, te creéren en te verwerken. Solitude verleent alleen-zijn zekere
schoonheid.

No man is an island (John Donne)

Bij de schok van onze geboorte, dat zo drastische loskomen uit de meest innige
verbinding, ervaren we voor het eerst hoe we als mens fundamenteel alleen zijn. Het
levenspad dat met die eerste de-connectie begint, laat ons toe om uit te groeien tot
een individu, een eigen persoonlijkheid. In de tijd die ons is toegemeten zullen we
een leven lang onvervaard op zoek gaan naar nieuwe verbindingen. Betekenisvolle
contacten, relaties met anderen die ons een gevoel van vertrouwen en eigenwaarde
geven. Toch vallen we ook in alle eenzaamheid op onszelf terug in het uur van onze
dood, wanneer we geheel alleen het leven verlaten. In het beste geval zijn we in
die zeer indringende overgangsmomenten warm omringd. De gemeenschap die
zich met rituelen en nabijheid schaart rond de ouders van het pasgeboren kindje, of
rond de nabestaanden van een overledene, laten voelen dat zij er niet alleen voor
staan. Dat wijst erop dat we sociale wezens zijn. Kuddedieren. We hadden het als
soort nooit tot op vandaag gered als elke mens in zijn eentje bleef rondtrekken.
Mensen zijn samenwerkers, we hebben de groep nodig. Of dat nu bloedverwanten,
een grote troep vrienden en kennissen zijn of een klein netwerk van een geliefde kat
en twee zorgzame buren. Van nature leven we zowel horizontaal met familieleden,
vrienden, gelijkgestemden als verticaal, doorheen de tijd en verschillende genera-
ties voor en na ons, verbonden in een netwerk.

Nooit eerder waren er zoveel manieren om contact te leggen, om verbonden te
zijn dankzij communicatietechnologie. Tegelijk is onze samen-leving steeds meer
ingericht als een naast-elkaar-leving, gericht op losgekoppelde individuen. Door-
gedreven individualisering zou de persoonlijke vrijheid bevorderen, maar vergroot
vooral de economische efficiéntie en zeker de commerciéle belangen. Gemoede-
lijke praatjes met de vertrouwde kassierster bij het afrekenen zijn er niet meer bij aan
de zelfscankassa. Met de buurman van een etage hoger even kletsen over voetbal
en het weer is lastiger als de bankjes verdwenen zijn in het plantsoen.



Is er nog voldoende tijd voor echte aandacht? Warme aanwezigheid, die het gevoel
geeft dat jij er echt toe doet? Dat jouw verhaal het luisteren waard is? Onze aandacht
wordt voortdurend afgeleid, oprechte betrokkenheid wordt zeldzaam. Wat vroeger
met een familielid of trouwe vriend werd besproken, daarmee willen we hen nu niet
vervelen dus gaan we naar een coach, een therapeut of psycholoog. We betalen om
op verhaal te mogen komen en om weer verbinding te ervaren, in de eerste plaats
met onszelf. Eenzaamheid is moeilijk zichtbaar, we zijn er goed in het te verstoppen
en toch is ze zoveel mensen bekend. De eenzaamheid van wie rouwt, wie met een
gemis kampt dat jaren duurt en nooit helemaal overgaat. Wie ziek is en zich grote
zorgen maakt maar niemand tot last wil zijn. Wie leeft met een kwetsbaarheid die
beperkt. De eenzaamheid van wie het gevoel heeft vast te zitten, gevangen in een
uitgebloeide relatie. Wie nauwe contacten een voor een ziet verdwijnen. Wie zich
vergeten voelt door de wereld, verlaten door geliefden. Zoveel vormen van een-
zaamheid. Een vervreemding van het leven, alsof je op afstand wordt gehouden van
de wereld.

Maar de wereld is niet weg.

Eenzaamheid valt niet te vermijden. We kunnen ze niet uit de weg gaan of de leegte
en het gemis voortdurend opvullen met afleiding om ons alleen-zijn niet te voelen.
Wat wel kan, is de eenzaamheid loslaten door verbinding te zoeken. Verbinding met
de natuur. Met bergen en bossen, de zee en lentebloesems, planten om voor te
zorgen, huisdieren die aandacht en zorg vragen. Verbinding met ver weg of lang ge-
leden, in poézie en verhalen, in kunst en muziek die nog net zo beroert als eeuwen
geleden. Verbinding met mensen, met geestesverwanten, online of dichtbij, met
iemand op dezelfde golflengte met wie je iets gemeen hebt. Onzekerheid en ver-
lies van connectie zijn onvermijdelijk. De verbinding kan stroef lopen of onderbro-
ken worden. Maar ze kan ook weer herstellen. In doorvoelde eenzaamheid ontstaat
mogelijk schoonheid. Waar schoonheid en diepe beroering wordt gedeeld, maakt
solitude plaats voor belonging, het gevoel deel te zijn van iets groters.

Je ne suis jamais seul avec ma Solitude

In veel liederen en gedichten wordt eenzaamheid verpersoonlijkt. La Solitude als
een elegante, ongrijpbare en intimiderende vrouw die opdoemt wanneer er nie-
mand anders meer is. De eenzaamheid als een schaduw, een trouwe ongevraagde
compagnon in de donkerste dagen. De bevreemdende Solitude begeleidt de mu-
zikant als een ingebeelde vriend. De kracht van die verbeelding stuwt de kunst. Zo
weet het personage Solitude de essentie van eenzaamheid ineens op te heffen. De
Franse zangeres Barbara bezong haar al, net als Georges Moustaki, Billie Holiday,
Suzanne Vega en ook Leonard Cohen wijdde zich aan ‘our lady of Solitude’. Om nog



te zwijgen van Henri Purcell, Arvo Pért en alle klassieke of instrumentale composi-
ties in alle genres die de titel Solitude dragen. In al deze muziek spreekt gemis en
verlangen, een hunkeren naar de liefde van een ander, iets betekenen voor iemand.
Misschien ook het verlangen om zelf gemist te worden en zo niet alleen te zijn.

Tegelijk gaat er van de bezongen solitude een zekere kracht uit. Er schuilt onathan-
kelijkheidszin in, zelfredzaamheid. De uitvoerder van de muziek is op zichzelf terug-
geworpen en ervaart een leegte, een verlangen dat doordrongen is van melancho-
lie. Eenzaamheid kan bitter zijn, ze is hard en wreed en moeilijk te begrijpen voor
wie haar niet ten diepste kent. Ze kan tot wanhoop drijven of elke levensvreugde
doen verdampen. Maar wie met haar samenzit, de leegte en het donker toelaat,
lijkt daar ook kracht uit te kunnen putten. Een beginnend zelfvertrouwen, geloof in
eigen kunnen. Niet zozeer ‘ik in m'n eentje tegen de rest van de wereld’ maar wel
het gevoel ‘je bent nooit alleen als je samen met jezelf bent’ zoals Bram Vermeulen
het mooi verwoordde.

Samen met zichzelf, aangewezen op eigen discipline en geduld, doorzetten en iso-
lement verdragen, muzikanten kennen het maar al te goed. In de eenzame stilte
zoeken ze naar een stem, een toon, akkoorden, naar een melodie of klank die vorm-
geeft aan een innerlijk beleven. Zo ontstaat uit die persoonlijke eenzaamheid weer
een lijn naar anderen toe. Wie alleen met het instrument of de eigen stem uren,
dagen, nachten achtereen oefent in afzondering, komt zichzelf tegen. Een confron-
tatie die niet altijd aangenaam is. Het vormt onderdeel van een leerproces dat offers
vergt. De beloning daarvoor komt op het hoogtepunt, wanneer de muzikant schit-
tert op het podium en ten volle de connectie voelt met het publiek. Dankzij de mu-
ziek die niet één iemand, maar een volle zaal kan raken en ten diepste beroeren. Een
effect dat bovendien de tijd kan trotseren en in opnames nazindert, zelfs lang nadat
de muzikant er zelf niet meer is. Het is magie die uit de doorstane eenzaamheid op-
vonkt en elk gevoel van disconnectie overstijgt. De voldoening die dat geeft, maakt
de getrotseerde eenzaamheid van hard oefenen in isolement de moeite waard. Tij-
delijke solitude vergroot het bewustzijn, en laat je innerlijk ook groeien.

We zijn allen verbonden, en eenzaam tegelijk. Daarin is geen mens alleen. De dichter
R.M. Rilke zag het als de grootste opdracht van twee mensen die een band hebben;
om elkaars eenzaamheid te behoeden. We kunnen proberen ons eigen alleen-zijn te
overstemmen en onze eenzaamheid, onze niet-kenbaarheid ook te aanvaarden. Ze
zien als metgezel. Wie weet er zelfs behoedzaam mee leren dansen. Luister. Daar,
heel zacht, in Solitude, zingt troostende herkenning.

Virginie Platteau



Liedteksten

Atressi con l'orifanz

Atressi con |'orifanz

Que quant chai no's pot levar

tro li autre, ab lor cridar,

de lor voz lo levon sus,

et eu voill segre aquel us,

que mos mesfaitz es tan greus e pesanz
que si la cortz del Puoi e lo bobanz

e I'adreitz pretz dels lials amadors
no-m relevon, jamais non serai sors,
que deingnesson per mi clamar merce
lai on prejars ni merces no-m val re.

E s'ieu per los fis amanz

non puosc en joi retornar,

per tostemps lais mon chantar,

que de minoi a ren plus,

anz viurai com lo reclus,

sols, ses solatz, c’aitals es mos talans,
e ma vida m’es enois et affans

e jois m'es dols e plazers m’es dolors;
qu’eu non sui ges de la maniera d‘ors,
que qui be-l bat nil te vil ses merce
el engrassa e meilur'e reve.

Ben sai c’Amors es tan granz

que leu mi pot perdonar

s'ieu failli per sobramar

ni reignei com Dedalus,

que diz qu’el era Jezus

e volc volar al cel outracuidanz,

mas Dieus baisset |'orgoill e lo sobranz;
e mos orgoills non es res mas amors,
per que Merces me deu faire socors,
que mant loc son on rasos venz merce
e luoc on dreitz ni rasos non val re.

A tot lo mon sui clamanz

de mi e de trop parlar,

e s'ieu pogues contrafar

Fenis, don non es mais us,

que s'art e pois resortz sus,

eu m'arsera, car sui tan malans

e mos fals ditz messongiers e truans
resorsera en sospirs et en plors

lai on beutatz e jovens e valors

es, que no-i faill mas un pauc de merce
que no-i sion assemblat tuit li be.

Ma chansos et drogomanz

lai on eu non aus anar

ni ab dretz oillz regardar,

tan sui conques et aclus.

e ja hom no m’en escus,

miels de domna, don sui fogiz dos ans;
ar torna vos doloros e plorans;

aissi co'l sers, que, cant a faig son cors,
torna morir al crit dels cassadors,

aissi torn eu, domn’, en vostra merce,
mas vos non cal, si d'amor no-us sove.

Tal seignor ai en cui a tan de be
quel jorn que-l vei non puosc faillir en
re.



Oh Solitude!

Oh Solitude! my sweetest choice!
Places devoted to the night,

Remote from tumult, and from noise,
How you my restless thoughts delight!
Oh Solitude! my sweetest choice!

O Heavens! what content is mine,

To see those trees which have appear'd
From the nativity of Time,

And which all ages have rever'd,

To look to-day as fresh and green,

As when their beauties first were seen?
Oh how agreeable a sight

These hanging mountains do appear,
Which th’ unhappy would invite

To finish all their sorrows here,

When their hard fate makes them endure
Such woes, as only death can cure.
Oh! how | Solitude adore,

That element of noblest wit,

Where | have learn'd Apollo’s lore,
Without the pains to study it:

For thy sake | in love am grown

With what thy fancy does pursue;

But when | think upon my own,

| hate it for that reason too.

Because it needs must hinder me

From seeing, and from serving thee.
Oh! how | Solitude adore!



Soleta so jo agi

Soleta so jo agi,

Si voleu que us vaja a obrir
Ara que n’'és hora,

si voleu venir

Mon marit es de fora
On? A Montalva.
Dema bé sera migjorn
abans que no tornara.

E jo que ho sabia pla,
Que tostemps ho fa aixi,
Ara que n’és hora

si voleu venir.

La Solitude

Je I'ai trouvée devant ma porte
Un soir, que je rentrais chez moi
Partout, elle me fait escorte

Elle est revenue, elle est |a

La renifleuse des amours mortes
Elle m'a suivie, pas a pas

La garce, que le Diable I'emporte
Elle est revenue, elle est |a

Avec sa gueule de caréme

Avec ses larges yeux cernés

Elle nous fait le coeur a la traine
Elle nous fait le coeur a pleurer
Elle nous fait des matins blémes
Et de longues nuits désolées

La garce ! Elle nous ferait méme
L'hiver au plein coeur de |'été
Dans ta triste robe de moire
Avec tes cheveux mal peignés
T'as la mine du désespoir

Tu n'es pas belle a regarder
Allez, va t-en porter ailleurs

Ta triste gueule de I'ennui

Je n‘ai pas le golt du malheur
Va t-en voir ailleurs si j'y suis

Je veux encore rouler des hanches

Je veux me saouler de printemps

Je veux m’en payer, des nuits blanches
A coeur qui bat, a coeur battant
Avant que sonne |'heure bléme

Et jusqu’a mon souffle dernier

Je veux encore dire je t'aime

Et vouloir mourir d'aimer

Elle a dit Ouvre-moi ta porte

Je t'avais suivie pas a pas

Je sais que tes amours sont mortes

Je suis revenue, me voila

lls t'ont récité leurs poemes

Tes beaux messieurs, tes beaux enfants
Tes faux Rimbaud, tes faux Verlaine

Eh ! bien, c’est fini, maintenant
Depuis, elle me fait des nuits blanches
Elle s’est pendue & mon cou

Elle s’est enroulée a mes hanches

Elle se couche a mes genoux

Partout, elle me fait escorte

Et elle me suit, pas a pas

Elle m'attend devant ma porte

Elle est revenue, elle est |a

La solitude, la solitude



Biografie

Op het moment dat je muziek uit een ver verleden tot leven brengt of zingt, gebeu-
ren er twee dingen: je maakt direct een persoonlijke verbinding met dat verleden en
tegelijkertijd creéer je iets geheel nieuws en unieks voor dat moment. De ontmoe-
ting van deze schijnbaar tegengestelde stromingen vormen de golven die Thomas
Baeté volgt wanneer hij oude muziek uitvoert, onderzoekt, doceert en regisseert.
Zijn instrumenten zijn de viola da gamba en de middeleeuwse violen, die hij ook
gebruikt om zijn zang te begeleiden. Gevestigd in Belgié, brachten zijn muzikale
activiteiten hem naar meer dan 20 Europese landen, maar ook naar Marokko, Peru,
Colombia, de VS, Canada, Georgié en Japan. Op zoek naar zijn passie voor de
polyfonie van de 14e eeuw, richtte hij het ensemble ClubMediéval op, en zijn pro-
ject Transports Publics brengt onbekende 17e-eeuwse muziek aan het licht. Thomas
geeft les in Brussel en Leuven.



Koninklijke Manufactuur
De Wit

De Koninklijke Manufactuur De Wit, gevestigd in de Refugie van de Abij van
Tongerlo, focust zich sinds 1889 op wandtapijten. Vandaag restaureert dit
familiebedrijf antieke collectiestukken uit wereldmusea zoals dhet Louvre in Parijs,
het Victoria & Albert in Londen, het Rijksmuseum in Amsterdam,... . De combinatie
van uitgekiende technologieén en een getalenteerd team maakt de Manufactuur tot
een zeer gewaardeerd merk in de wereld van de conservatie. De Wit is eveneens
actief in de handel van antieke en moderne stukken. Nieuwsgierig ? Welkom voor
een geleid bezoek: zie www.dewit.be.
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ARCO IS UW GDPR PARTNER

Arco streeft de GDPR richtlijnen na binnen onze Document
Management en Workflow Management oplossingen bij al
onze klanten.

Wij kunnen de bestaande situatie m.b.t. het in regel zijn met de GDPR-
wetgeving beoordelen en de gewenste situatie vastleggen samen met
de klant.

Een stappenplan naar de gewenste situatie met concrete acties is het
resultaat van deze dienstverlening.

Hiervoor worden de volgende elementen binnen de
GDPR-wetgeving nagestreefd:

. Rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van de

gegevens
. Juistheid van verwerking
. Integriteit en vertrouwelijkheid

. Welbepaald doeleinde bepalen

. Minimale gegevensverwerking verzekeren
. Beperkte bewaartermijn instellen

. Recht om vergeten te worden aantonen

Interesse?
www.arco.be A','C?



PARKEER BlJ INDIGO

DE PARKEERAPP VOOR DE STAD

IN ONZE PARKINGS

NEEM NOOIT MEER EEN TICKET
.

ONTDEK ONZE ABONNEMENTSFORMULES
.
RESERVEER JE PARKEERPLAATS

}' GooglePlay =
indigoneo.be




COLOFON

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Michaela Defever
marketing & PR
Lieze Depuydt
productie

PROGRAMMABOEK

Jelle Dierickx
Michaela Defever
Lieze Depuydt
Virginie Platteau
Femke Verplancken

RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter

Kris Vreys
ondervoorzitter
Ludo Kools
secretaris

Greet De Clerck
Liana Davtyan
Francois Mylle
Annemarie Peeters
Jerry Aerts
Annick Schramme
Bjérn Siffer

ALGEMENE VERGADERING

Michel Vanholder (voorzitter), Rogier
Chorus, Heidi De Nijn, Bart De Nijn,
Frank Nobels, Tom Van den Eynde,
Raymond Vanderwaeren, Nicole Van
Dessel, Bart Van Reyn

GRAFISCH ONTWERP
EN CAMPAGNEBEELDEN

www.emilielauwers.be

Wettelijk Depot: D/2016/0180/37

Alle rechten voorbehouden. Niets uit
deze uitgave mag verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt worden zonder
voorafgaandelijke schriftelijke toestem-
ming van de uitgever.

Programma onder voorbehoud van
wijzigingen.

Het is niet toegelaten beeld- of geluids-
opnamen te maken tijdens de concer-
ten zonder expliciete toelating van de
directie van het Festival van Vlaanderen
Mechelen/Kempen.

CONTACT




SUBSIDIENTEN

7(&\ Vlaanderen

\ verbeelding werkt

M
MECHELEN @

6 nationale
loterij

MEER DAN SPELEN

SPONSORS

Arco

digital paperflow

n Nutionulew

N BELGIE

INDIGO

PARTNERS

kunstencentrum nona| @

T3 K

cultuurcentrum
in Mechelen mechelen

MATRIX

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

EUROPEAN FESTIVAL ASSOCIATION

Het Festival van Vlaanderen
Mechelen maakt deel uit van de
koepel Festival van Vlaanderen
en is lid van de European Festival
Association.

FESTIVAL
VAN

VLAANDEREN

FUROPEAN
@f’@ FESTIVALS
ASSOCIATION

nuvicqu\




